
Roekoe! Weten jullie wie ik ben? Ik ben Rainbow de duif. Ik vlieg de hele wereld over en als ik 
terugkom in Nederland, vertel ik jullie verhalen over de bijzondere kinderen die ik heb ontmoet.

Hebben jullie het gehoord? Er is een [omschrijving in van de ramp die heeft plaatsgevonden] 
geweest in [land]. Ik was daar toevallig in de buurt en ik ben heel erg geschrokken. Ik was op 
bezoek bij Evi. We waren net verstoppertje aan het spelen voor haar huis, toen we [vul hier in wat 
op de ramp van toepassing is; bv de aarde voelde beven, hoge golven zagen, de muren van het 
huis hoorden kraken] Evi’s moeder kwam in paniek naar buiten rennen. “Evi, waar ben je?  
We moeten hier weg, het is te gevaarlijk.” Evi’s moeder greep Evi bij haar arm, en sleurde 
haar mee. Evi kon mij nog net op tijd vastgrijpen. Ik was zo geschrokken, ik kon me niet meer 
bewegen. Ik was zo bang dat ik niet meer wist hoe ik moest vliegen. Evi hield me goed vast 
en rende met haar moeder mee de straat op. Overal kwamen mensen de straat op gerend. 
Mensen schreeuwden om hulp, of riepen de naam iemand die ze kwijt geraakt waren tussen alle 
rondrennende mensen. “Mama, waar moeten we heen?” hoorde ik Evi vragen. Ik vond dat een 
goede vraag, want waar ben je veilig als er zo’n grote ramp gebeurt? “We gaan naar onze kerk”, 
antwoordde Evi’s moeder hijgend. “Dat is een stevig gebouw, en daar bewaren ze altijd water 
en eten. Als het nodig is, kunnen we daar een paar dagen blijven.” Ineens riep Evi: “Maar waar is 
papa? Is hij niet in gevaar?” “Stil maar”, antwoordde haar moeder. “Papa was op het land aan het 
werk, maar hij weet ook dat de kerk een veilige plek is. Hij komt daar ook naartoe.” Ik weet niet 
meer hoe lang we gerend hebben, het leek wel uren te duren. Eindelijk kwamen we bij de kerk 
aan. Er waren daar al heel veel mensen. Sommige mensen waren gewond. Ik zag hoe mensen 
elkaar hielpen en zorgden voor alle mensen die gewond waren. Er waren ook mensen die heel 
rustig naar je luisterden als je wilde vertellen wat je had meegemaakt, zo lief. “Kijk, daar!”,  
hoorde ik Evi roepen. “Daar is papa.” Ze rende op haar vader af en vloog hem in de armen.  
Ze was vergeten dat ze mij nog onder haar arm had. Ik werd bijna platgedrukt door hun 
omhelzing, maar dat vond ik niet erg. Ik was zo blij dat Evi haar vader gevonden had!

Gesprekje
•  �Wat vinden jullie van dit verhaal? Wat valt je op?
•  ���Hebben jullie weleens heel hard weg moeten rennen voor gevaar?  

Hoe voelde het je toen je weer veilig was? 
•  �Ben jij weleens iemand kwijt geweest? Hoe heb je die persoon weer gevonden?
•  �Wat kunnen wij doen om Evi en andere kinderen in nood te helpen?

Doe-idee
Bedenk met elkaar wat er in een noodpakket zou moeten zitten 
om na een ramp een aantal dagen in jouw huis, kerk of school te 
kunnen overleven. Wil je goed voorbereid zijn op een ramp, stel  
het noodpakket dan ook echt samen en bewaar het op een veilige, 
hoge plek in jouw huis, kerk of school.

Rainbow maakt een natuurramp mee


