
Noteer het verhaal en welke Bijbelteksten 

worden gebruikt. In principe is het 

uitgangspunt van elk kliederkerkprogramma 

een bijbelverhaal. Eventueel kun je ook 

aansluiten bij bijv. een moment in het jaar of 
een actueel thema en daar een passend 

bijbelverhaal bij zoeken. Ook dan duik je als 

team eerst in het bijbelverhaal.

Lees samen met Bijbelverhaal. Hieronder 

staan gespreksvragen waarmee je als 

kernteam het thema doordenkt en het 

programma inhoudelijk en persoonlijk kan 

voorbereiden. 

Denk aan:

‐ Over wie / wat gaat het verhaal?

‐ Wat raakt je als je deze Bijbeltekst leest?

‐ In welke persoon/situatie in dit verhaal 
herken jij jezelf het meest?

‐ Leef je in de deelnemers van jullie 

kliederkerk: ‘ Wat zullen zij al weten van 

dit verhaal? Wat zal dit verhaal mogelijk 

bij hen oproepen? (Welke associaties, 
ideeën of emoties?)’

Deel het bijbelverhaal op in onderdelen 

(bijvoorbeeld alinea’s, verzen of 

gebeurtenissen).

Schrijf ieder onderdeel op een vel papier.

Brainstorm nu samen over deze onder-

delen. Iedereen mag ideeën, thema’s, 

beelden, woorden, symbolen of werkvormen 

opschrijven waar je aan moet denken bij de 

verschillende onderdelen. Dit kun je 
bijvoorbeeld op plakbriefjes doen die je op 

de grote vellen plakt.

Bekijk daarna samen alle ideeën en 

selecteer de ideeën waarmee je verder aan 
de slag wilt. Op basis van deze ideeën ga je 

de ontdek-activiteiten bedenken, en ook hoe 

je samen gaat vieren en eten. Gebruik 

daarvoor het ontwerpschema. Zo zorg je dat 

alles met elkaar samenhangt.

Maak dan een taakverdeling: wie doet wat 

om deze kliederkerk tot een succes te 

maken?

Betrek ook God in de voorbereiding. Je kunt 

de tijd nemen om jullie voorbereiding bij 

God te brengen en daar een zegen over te 

vragen. Doe dat op een manier die passend 

is bij jullie.

Genesis 11-21. 

Alle genoemde teksten komen uit de Bijbel in Gewone Taal.

Lees samen het Bijbelverhaal. Hieronder staan gespreksvragen waarmee je als kernteam het thema doordenkt en het 

programma inhoudelijk en persoonlijk kan voorbereiden. 

Denk aan:

‐ Over wie / wat gaat het verhaal?
‐ Wat raakt je in het verhaal van Abraham en Sara?

‐ In welke persoon/situatie in dit verhaal herken jij jezelf het meest?

‐ Wanneer heb jij ervaren dat je God moest vertrouwen (bij het uitvoeren van Zijn opdracht)? 

‐ Leef je in de deelnemers van jullie kliederkerk: Wat zullen zij al weten van dit verhaal? Wat zal dit verhaal mogelijk bij hen 

oproepen? (Welke associaties, ideeën of emoties?)
‐ Wat zal een niet-kerkelijke bezoeker van jullie kliederkerk van het verhaal vinden?

Deel het bijbelverhaal op in onderdelen (bijvoorbeeld alinea’s, verzen of gebeurtenissen).

Schrijf ieder onderdeel op een vel papier.

Brainstorm nu samen over deze onderdelen. Iedereen mag ideeën, thema’s, beelden, woorden, symbolen of werkvormen

opschrijven waar je aan moet denken bij de verschillende onderdelen. Dit kun je bijvoorbeeld op plakbriefjes doen die je op 
de grote vellen plakt.

Bekijk daarna samen alle ideeën en selecteer de ideeën waarmee je verder aan de slag wilt. Op basis van deze ideeën ga je 

de ontdek-activiteiten bedenken, en ook hoe je samen gaat vieren en eten. Gebruik daarvoor het ontwerpschema. Zo zorg je 

dat alles met elkaar samenhangt.

Maak dan een taakverdeling: wie doet wat om deze kliederkerk tot een succes te maken?

Betrek ook God in de voorbereiding. Je kunt de tijd nemen om jullie voorbereiding bij God te brengen en daar een zegen 

over te vragen. Doe dat op een manier die passend is bij jullie.

TIPS:

Gebruik de linkjes in onderstaande tips om 

aanvullende informatie op te vragen:

• Wil je meer verdieping voor een goede 
voorbereiding en geloof in je 

kliederkerk? Ga dan naar 

https://protestantsekerk.nl/verdieping/gel

oof-tijdens-kliederkerk/.

• Op 
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/hu

isstijl-kliederkerk/ kun je symbolen en 

printjes in de huisstijl van kliederkerk 

downloaden.

• Het Kliederlied: 
https://www.youtube.com/watch?v=LL8y

CzZzVv0.
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TEAMVOORBEREIDING

Thema’s, woorden, symbolen.

SAMEN ONTDEKKEN

Activiteiten

SAMEN VIEREN

Manieren om het verhaal te delen.

Liederen.

Gebedsvormen.

SAMEN ETEN

Ideeën voor de maaltijd.

Genesis 11-21

Abraham

Thema’s, woorden, symbolen: Activiteiten:

- De tent van Abraham

- Door God uitgekozen

- Gekleurd zand
- God heeft een plan

- Gods beloften

- Kampvuur

- Kleurige tenten

- Pak je koffers
- Rijkdom

- Stevige sterren

- Teken je familie

- Tel de sterren

- Wachten
- Zandkorrels

- Zandtekening

Manieren om het verhaal te delen:
- Aankleding: Ga samen rondom het kampvuur zitten.
- Aankleding: Hang een slinger op met sterren eraan.
- Speel het verhaal uit in een toneelstukje.
- Stel de vraag: ‘Wie heeft meegemaakt dat God een 

belofte waarmaakte in zijn of haar leven?’ Iemand die 
dat wil, mag hier iets over delen. Ook kun je in kleine 
groepjes deze vraag bespreken.

- Doe een experiment van www.creatiefkinderwerk.nl.
- Maak met z'n allen een 'reis' langs verschillende 

onderdelen van het verhaal. Zet onderdelen van het 
verhaal uit op tafels langs een pad.

Liederen:
- De God van Abraham, Izaäk en Jacob (Opwekking 

voor Kids)
- Zomaar te gaan met een stok in je hand
- Ga je mee met mij (Elly & Rikkert)
- Vader Abraham had vele zonen (met bewegingen!)
- Abraham (Liedboek 805)
- Abraham (Bethel Music)

Gebedsvormen:
- Verwerk de werkvorm 'Wachten' in je gebed.
- Sluit met elkaar met het lied 'Ga met God en Hij zal 

met je zijn'. 

Ideeën voor de maaltijd:

- Maak eetbare kampvuurtjes. 

- Maak een tentje van biscuitjes.

- Steek sterren uit boterhammen of stroopwafels.

- Bak zandkoekjes.

TIPS:

Gebruik de linkjes in onderstaande tips om 

aanvullende informatie op te vragen:

• Wil je meer verdieping voor een goede 
voorbereiding en geloof in je 

kliederkerk? Ga dan naar 

https://protestantsekerk.nl/verdieping/gel

oof-tijdens-kliederkerk/.

• Op 
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/hu

isstijl-kliederkerk/ kun je symbolen en 

printjes in de huisstijl van kliederkerk 

downloaden.

• Het Kliederlied: 
https://www.youtube.com/watch?v=LL8y

CzZzVv0.
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Vul hier voor jullie overzicht in welke ontdek-

activiteiten je gaat doen. Ga na of je genoeg 

verschillende soorten activiteiten hebt.

- Kampvuur

- Teken je familie

- Pak je koffers

- God heeft een plan

- Zandkorrels

- Stevige sterren

- Zandtekening

- Wachten...

- Rijkdom schatkistje

- Rijkdom collage

- Tel de sterren

- De tent van Abraham

TIPS:

Gebruik de linkjes in onderstaande tips om 

aanvullende informatie op te vragen:

• Wil je meer verdieping voor een goede 
voorbereiding en geloof in je 

kliederkerk? Ga dan naar 

https://protestantsekerk.nl/verdieping/gel

oof-tijdens-kliederkerk/.

• Op 
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/hu

isstijl-kliederkerk/ kun je symbolen en 

printjes in de huisstijl van kliederkerk 

downloaden.

• Het Kliederlied: 
https://www.youtube.com/watch?v=LL8y

CzZzVv0.

Gods beloften

- Kleurige tenten

- Gekleurd zand

- Door God uitgekozen
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De tent van Abraham
Genesis 12:6-9

“Abram en zijn familie kwamen in Kanaän, waar in die tijd de Kanaänieten woonden. 

Ze reisden door tot de eik van More bij de stad Sichem. Daar zag Abram de Heer. De 

Heer zei ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram daar een 

altaar voor de Heer. Abram ging verder naar de bergen bij de stad Betel. Tussen Betel 

en Ai zette hij zijn tenten op. Ook daar bouwde hij een altaar, en hij bad tot de Heer. 

Abram ging steeds verder. Hij trok van de ene plaats naar de andere, tot in de Negev-

woestijn.”

Opdracht:

Kijk naar de plaatjes. Zo zag de tent van Abraham er ongeveer uit. Bouw een 

grote tent die hierop lijkt. Wat hoort er allemaal bij de tent?

Om door te praten:

Jarenlang woonden Abraham en Sara als vreemdeling in tenten. Zo konden zij 

snel hun spullen pakken en van de ene naar de andere plaats reizen. Ook nu 

wonen er mensen als vreemdeling in ons land. Zij zijn gevlucht uit andere 

landen en hebben een lange reis gemaakt.

● Ken jij vluchtelingen in Nederland?



Door God uitgekozen
Genesis 12:1-2

"De Heer zei tegen Abram: ‘Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen 

naar welk land je moet gaan. Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. 

Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen gelukkig maken."

God had een speciaal plan met Abraham. Daarom hoorde Abraham duidelijk Gods stem. 

Dit was niet alleen voor Abraham zelf, maar dit was ook voor alle kinderen en achter-

achter- achter- kleinkinderen die Abram zou krijgen. Maar dat wist Abraham natuurlijk 

Opdracht

Nodig:

● Wc-rolletjes

● Stof

● Lijm

● Gekleurd papier

● Touw, wol of elastiekjes

● Zuurstokken

● Chenille draad

● Watten

Maak een Abraham van wc-rolletjes. Plak gekleurd papier om de rolletjes. Maak er een 

gezichtje op. Knip een vierkant stukje stof uit en maakt dit vast om het wc-rolletje met een 

stukje touw of een elastiekje. Maak van chenille draad een armpje dat je in het wc rolletje 

prikt. De zuurstok is de staf. Met watten maak je een baard.

Om door te praten:

● Weet jij hoe het verhaal van Abraham gaat?

● Heb jij ook wel eens gemerkt dat God iets tegen je zei?



Gekleurd zand
Genesis 12:9

“Abram ging steeds verder. Hij trok van de ene plaats naar de andere, tot in de 

Negev-woestijn.”

Genesis 13:14-18

“De Heer zei tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, naar het noorden en het 

zuiden, naar het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, zal ik aan jou en aan je 

nakomelingen geven. Het zal altijd van jullie zijn. Ik zal je heel veel nakomelingen 

geven. Ze zullen ontelbaar zijn, net als het zand op de aarde ontelbaar is.”

Opdracht

Nodig:

● Een tafelkleed

● Fijn keukenzout

● Stoepkrijt

● Papier

● Plastic bakjes om het gekleurde zout in te sorteren

● Glazen potjes of flesjes

1. Strooi een hoopje zout op een papier.

2. Kleur het zout met het stoepkrijt.

3. Kies verschillende kleurtjes.

4. Giet het gekleurde zand laagje voor laagje in het potje of flesje.

Om door te praten

● Waarom hoort zand bij het verhaal van Abraham? 



God heeft een plan
Genesis 12:1-2

"De Heer zei tegen Abram: ‘Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je 

zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een 

groot volk worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen 

gelukkig maken."

Toelichting

God had een speciaal plan met Abraham. Abraham hoorde Gods stem, hij kreeg 

een opdracht en een belofte van God. Dit was niet alleen voor Abraham zelf, 

maar ook voor alle kinderen en achter- achter- achter- kleinkinderen van 

Abraham. De nakomelingen van Abraham vormen het volk Israël. En uit dit volk 

werd Jezus geboren. En door Jezus wilde God zijn reddingsplan met de wereld 

afmaken. Dat wist Abraham natuurlijk allemaal nog niet. Maar God zag het grote 

plaatje. Hij had een plan. 

Opdracht

Optie 1: Maak de puzzel die hier ligt. Wat staat er als je alle puzzelstukjes aan 

elkaar maakt?

Optie 2: Je mag ook zelf een puzzel maken: Maak een tekening op het papier en 

knip deze in puzzelstukken.

Om door te praten

● Denk je dat God ook met jouw leven een plan heeft? Heb je daar wel eens 

iets van gemerkt? 



Gods beloften
Genesis 15:1-6

“Abram had een droom. In die droom zei de Heer: ‘Wees niet bang, Abram. Ik zal je 

beschermen. En ik zal je rijk maken.’ Abram zei: ‘Heer, mijn God, waarom wilt u mij rijk 

maken? U hebt me geen kinderen gegeven. … Maar de Heer zei: ‘Je zult een kind 

krijgen.’ Toen nam de Heer Abram mee naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel’, zei de 

Heer. ‘Tel de sterren eens, als je dat kunt. Zo veel nakomelingen zul je krijgen.’ Abram 

geloofde wat de Heer zei.

Genesis 21:1-2

“De Heer had beloofd dat hij aan Sara zou denken. En dat deed hij ook. Abraham was al 

oud. Maar de Heer zorgde ervoor dat Sara zwanger werd en dat Abraham en Sara een 

zoon kregen. Dat gebeurde een jaar nadat God het tegen Abraham gezegd had.”

Toelichting

God belooft dingen aan Abraham die voor mensen onmogelijk waren. Lees maar 

eens in bovenstaande teksten... Abraham was al 99 jaar oud en Sara was 89 jaar 

toen God beloofde dat ze een zoon zouden krijgen. Toch geloofde Abraham. En 

God komt zijn beloften na. In de bijbel staan nog veel meer beloften, ook voor ons 

vandaag.

Opdracht

● Hier in het zand liggen allemaal kaartjes met teksten.

● Kies er één uit die jou aanspreekt.

● Deze mag je versieren en meenemen.

Om door te praten

● Welke tekst met een belofte spreekt jou aan, en waarom?



Kampvuur
Genesis 12:6-9

”Abram en zijn familie kwamen in Kanaän, waar in die tijd de Kanaänieten woonden. Ze 

reisden door tot de eik van More bij de stad Sichem. Daar zag Abram de Heer. De Heer 

zei ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram daar een altaar 

voor de Heer. Abram ging verder naar de bergen bij de stad Betel. Tussen Betel en Ai 

zette hij zijn tenten op. Ook daar bouwde hij een altaar, en hij bad tot de Heer. Abram 

ging steeds verder. Hij trok van de ene plaats naar de andere, tot in de Negev-woestijn."

Toelichting

Abraham en Sara woonden in tenten. En bij hun reizende leven hoorde natuurlijk 

ook een kampvuur. Op het kampvuur konden ze namelijk koken en het houdt de 

wilde dieren op een afstand. Ook lees je in het verhaal dat Abraham op 

verschillende plaatsen waar hij komt, een altaar voor God bouwt. Dit was in die 

tijd een begrijpelijke manier om je God eer, dankbaarheid of trouw te bewijzen.

Opdracht

Zoek een stok en bak je broodje boven het kampvuur. 

Om door te praten

● Wie weet waarom het verhaal van Abraham over gaat en waarom het 

belangrijk is voor gelovigen?

● Abraham wordt een ‘aartsvader' genoemd. Weet jij wat dat betekent?

● Stel je eens voor dat je in de tijd van Abraham had geleefd, hoe had je 

leven er dan uit gezien, denk je?



Kleurige tenten
Genesis 12:6-9

“Abram en zijn familie kwamen in Kanaän, waar in die tijd de Kanaänieten woonden. 

Ze reisden door tot de eik van More bij de stad Sichem. Daar zag Abram de Heer. De 

Heer zei ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram daar een 

altaar voor de Heer. Abram ging verder naar de bergen bij de stad Betel. Tussen Betel 

en Ai zette hij zijn tenten op. Ook daar bouwde hij een altaar, en hij bad tot de Heer. 

Abram ging steeds verder. Hij trok van de ene plaats naar de andere, tot in de Negev-

woestijn.”

Opdracht

Nodig:

● Stokjes van ongeveer 30 cm

● Bierviltjes of ronde kartonnetjes

● Wol en touw

● Veertjes

Maak kleine tentjes. Prik gaatjes in de rand van het kartonnetje. Zet daar de 

stokjes in, zoals op het plaatje. Bovenaan bind je de stokjes bij elkaar met 

touw of wol. Hier steek je veertjes in. Nu kun je het tentje versieren door 

gekleurde wol om de stokjes te draaien.

Om door te praten:

● Waarom was het handig dat Abraham en Sara in tenten woonden?

● Ken jij mensen die ook nu nog in tenten wonen?



Pak je koffers
Genesis 12:1-2 & 4-5

“De Heer zei tegen Abram: ‘Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je 

zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een 

groot volk worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen 

gelukkig maken. Abram deed wat de Heer gezegd had. Hij ging weg uit Charan. ... Ze 

gingen op weg naar het land Kanaän.”

Opdracht

Abram en Saraï gingen op reis en namen alles mee wat hij hadden! Bij dit spel 

gaan jullie ook je koffers pakken.

● Gooi om de beurt met de dobbelsteen.

● Bij ieder cijfer mag je iets in je koffer inpakken:

1. Tandenborstel

2. Pyjama

3. Een boek

4. Water

5. Knuffel

6. Een landkaart

● Als jouw koffer compleet is, race je naar de bel!

● Wie als eerst de bel ringt, heeft gewonnen.

Om door te praten:

● Wat is de mooiste reis die jij hebt gemaakt?



Rijkdom collage
Genesis 13:4-6

“Abram was heel rijk. Hij had heel veel schapen, geiten en koeien, en veel zilver en goud. Lot 
was met Abram meegereisd. Ook Lot had veel schapen, geiten en koeien. Abram en Lot 

hadden zo veel vee dat er niet genoeg eten was voor al die dieren. Het land was te klein voor 
hen allebei…”

Opdracht

Nodig:

● Gekleurde vellen A4 papier

● Stiften, potloden, pennen

● Tijdschriften

● Scharen en lijm

Abraham was erg rijk. Hij werd gezegend door God.

Voor welke rijkdom ben jij dankbaar?

Neem een groot papier en schrijf bovenaan:

‘Ik ben dankbaar voor…’

Daarna mag je plaatjes uitknippen en opplakken of tekenen waar jij dankbaar 

voor bent. 

Om door te praten

● Praat met elkaar door over waar je dankbaar voor bent aan de hand 

van je collage



Rijkdom schatkistje
Genesis 13:4-6

“Abram was heel rijk. Hij had heel veel schapen, geiten en koeien, en veel zilver en goud. Lot 
was met Abram meegereisd. Ook Lot had veel schapen, geiten en koeien. Abram en Lot 

hadden zo veel vee dat er niet genoeg eten was voor al die dieren. Het land was te klein voor 
hen allebei…”

Opdracht

Nodig:

● Kleine houten schatkistjes

● Verf

● Kwasten

● Verfschorten

● Papiertjes

● Pennen of stiften

● Eventueel tijdschriften en scharen

Abraham was erg rijk. Hij werd gezegend door God.

Voor welke rijkdom ben jij dankbaar?

Hier mag je een houten schatkistje schilderen.

In het houten kistje stop je briefjes met daarop de dingen waar jij dankbaar 

voor bent.

Om door te praten

● Praat eventueel met elkaar door over waar je dankbaar voor bent aan 

de hand van een kaartje in jouw schatkistje.



Stevige sterren
Genesis 15:4-6

“Toen nam de Heer Abram mee naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel’, zei de Heer. 

‘Tel de sterren eens, als je dat kunt. Zo veel nakomelingen zul je krijgen.’ Abram 

geloofde wat de Heer zei.”

God beloofde dat Abraham en Sara zoveel nakomelingen zouden krijgen als de 

sterren in de hemel! Maar, ze hadden nog niet eens één kind en ze waren al 

oud. Dat is toch ongelooflijk…

Opdracht: een proefje met melk 

Nodig:

● Kom

● Melk, zijn

● Zeef, lepel, deegroller

● Keukenpapier of een schone theedoek

● Koekjesvorm sterren

● Voedselkleurstoffen

Maak 250 ml melk warm in een pan, totdat het bijna kookt. Doe 3 eetlepels azijn 

bij de melk. Wat gebeurt er? Twee onderdelen van de melk scheiden: de wei en 

het wrongel. Doe het mengsel door een zeef. Haal het wrongel uit de zeef en 

knijp het uit. Laat het zo droog mogelijk worden. Kneed er dan een bal van. 

Maak de bal plat met een deegroller. Steek nu ster-vormen uit.

Gods beloften zijn niet zo slap als melk. Gods beloften zijn stevig en rotsvast!

Om door te praten

● Heb je wel eens meegemaakt dat er iets gebeurde wat je totaal niet had 

verwacht? Hoe vond je dat?



Teken je familie
Genesis 21:1-6

“De Heer had beloofd dat hij aan Sara zou denken. En dat deed hij ook. Abraham 

was al oud. Maar de Heer zorgde ervoor dat Sara zwanger werd en dat Abraham en 

Sara een zoon kregen. Dat gebeurde een jaar nadat God het tegen Abraham gezegd 

had. Abraham noemde hun zoon Isaak. Sara zei: ‘God heeft ervoor gezorgd dat ik 

weer kan lachen. En iedereen die mijn verhaal hoort, zal ook blij zijn. Niemand had 

tegen Abraham durven zeggen dat ik nog eens een kind aan de borst zou hebben. 

Want Abraham is al zo oud. Toch hebben we een zoon gekregen’.”

Abraham kreeg uiteindelijk een grote familie. Toen hij 100 jaar oud was, werd 

zijn beloofde zoon Isaak geboren. Sara was toen 91 jaar oud.

Opdracht: Teken jouw familie in één van de voertuigen

Om door te praten

● Als gezin zijn jullie eigenlijk ook op reis: op reis naar de toekomst. Wat 

is jullie droom voor de toekomst?

● Iedereen die bij God hoort, is ook één grote familie. Kijk eens om je 

heen, wat vind je van jullie Kliederkerk-familie?



Tel de sterren
Genesis 15:1-6

“Abram had een droom. In die droom zei de Heer: ‘Wees niet bang, Abram. Ik zal je 

beschermen. En ik zal je rijk maken.’ Abram zei: ‘Heer, mijn God, waarom wilt u mij rijk 

maken? U hebt me geen kinderen gegeven.’ Maar de Heer zei: ‘Je zult een kind krijgen.’ 

Toen nam de Heer Abram mee naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel’, zei de Heer. ‘Tel 

de sterren eens, als je dat kunt. Zo veel nakomelingen zul je krijgen.’ Abram geloofde wat 

de Heer zei.”
Opdracht

Nodig:

● Blikken

● Dunne lange spijkers

● Hamers

● Evt. hout, watervaste stiften, verfspuitbus

1. Maak een waxinelichtjes-houder met sterretjes! Neem een blik en teken 

hier puntjes op. Al deze puntjes worden sterretjes. Kun jij mooie vormpjes 

maken?

2. Maak de gaatjes in het blik met spijkers en een hamer.

3. Zet een kaarsje in het blik en dan lijkt het net een sterrenhemel

Om door te praten

● Waarom horen sterren bij het verhaal van vandaag?

● Weet jij een voorbeeld van iemand die jou wat beloofde en die belofte ook 

nakwam?



Wachten…
Genesis 15-22

God zei verder tegen Abraham: ‘Sarai heet voortaan Sara. Ik zal haar rijk en gelukkig 

maken. Ik zal haar een zoon van jou geven. En er zullen later volken en koningen van haar 

afstammen.’ Abraham maakte een diepe buiging. Maar hij lachte in zichzelf, want hij dacht: 

Hoe kan iemand van honderd nou een kind krijgen? En Sara is negentig. Hoe kan zij nog 

een kind krijgen? … Maar God zei: “Sara zal zelf een zoon van jou krijgen. Die zoon moet je 

Isaak noemen. Alles wat ik beloof, geldt voor Isaak. En die belofte geldt voor altijd, ook voor 

zijn nakomelingen. … Over een jaar wordt Isaak geboren. Dan krijgt Sara zelf een zoon.’ 

Toen God dat allemaal gezegd had, ging hij weer weg bij Abraham.

God beloofde dat Abraham en Sara een kind zouden krijgen. Maar het duurde wel 

erg lang. Abraham en Sara moesten lang wachten en geloven dat het zou 

gebeuren.

Opdracht

Nodig:

● Kleine kartonnen dozen

● Stevig papier

● Scharen

● Splitpennen

● Pennen, stiften en potloden.

Maak een klok van een kartonnen doosje. Maak één klok per familie/gezin. 

Knip een grote en een kleine wijzer uit het papier en prik deze vast met een splitpen 

op de zijkant van de doos. Nu kun je de wijzers ronddraaien zoals bij een echte klok. 

Schrijf cijfers op de klok en hij kan versierd worden.

Wachten kan heel lang duren. Wacht jij ook ergens op?

Wat zijn dingen waarvan jij heel graag wilt dat het gebeurt, maar die (veel) tijd 

kosten? Schrijf dit op briefjes en stop ze in de klok. De klok kun je thuis ophangen. 

Als iets uitkomt, kun je het briefje uit de klok halen



Zandkorrels
Genesis 13:14-16

“De Heer zei tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, naar het noorden en het 

zuiden, naar het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, zal ik aan jou en aan je 

nakomelingen geven. Het zal altijd van jullie zijn. Ik zal je heel veel nakomelingen 

geven. Ze zullen ontelbaar zijn, net als het zand op de aarde ontelbaar is.”

Abraham zou zoveel nakomelingen krijgen als de zandkorrels in de woestijn!

Opdracht

Nodig:

● Dienbladen

● Zand

● Camera om foto’s van het zand te maken

Probeer eens zand te tellen. Leg 10 losse zandkorrels op een schoteltje!

Neem nu een dienblad vol met zand. Hoeveel korrels zijn dat, denk je?

Je mag nu een tekening maken in het zand op je dienblad.

● Wat wens jij voor de toekomst?

● Maak hierna een foto van je tekening.



Zandtekening
Genesis 13:14-16

“De Heer zei tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, naar het noorden en het zuiden, 

naar het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, zal ik aan jou en aan je nakomelingen 

geven. Het zal altijd van jullie zijn. Ik zal je heel veel nakomelingen geven. Ze zullen 

ontelbaar zijn, net als het zand op de aarde ontelbaar is.”

Opdracht
Nodig:

● Tafelkleed

● Vloeibare lijm

● Fijn keukenzout

● Zwart stevig papier

● Waterverf

● Kwastjes

● Plastic bakjes of dienbladen

1. Spuit lijm op het zwarte papier.

2. Maak een mooie vorn bijvoorbeeld een tent of een kampvuur.

3. Strooi zout op de lijm.

4. Schud de rest van het zout er weer af.

5. Laat je zout-tekening even drogen. Daarna kun je het zout verven!

Vraag om door te praten:

● God beloofde dat Abraham zoveel nakomelingen zou krijgen als zandkorrels 

in de woestijn. Ken jij een ander verhaal in de bijbel waarin God iets belooft 

en het ook doet?

● God beloofde ook al in die tijd dat er een redder zou komen, en dat was 

Jezus. Weet jij wat Jezus deed in zijn leven op aarde?



Bedenk op welke manier je dit verhaal tot 

leven wil laten komen. Soms leent het zich 

om creatief te verbeelden, een andere keer 

om juist voor te lezen. Je kunt bijvoorbeeld 

gebruik maken van een verteltafel. Je kunt 
een toneelstuk doen, een filmpje laten zien 

of juist buiten vieren. Brainstorm hierover 

met elkaar. Hoe kun je de resultaten van de 

ontdekactiviteiten een plek geven in de 

viering?

Bedenk met elkaar welke vorm passend is 

bij jullie. Denk aan gebeden die al 

uitgeschreven zijn, het neerzetten van een 

gebedsbox waar iedereen kaartjes in kan 

doen, het aansteken van een kaars, of een 
andere symbolische handeling.

Na het gebed kun je ook een zegen 

uitspreken of uitbeelden, bijvoorbeeld door 

middel van de parachute.

Noteer welke liederen jullie willen zingen. 

Denk aan liedjes die leuk zijn én makkelijk 

te zingen zijn voor kinderen én 

volwassenen, waarbij je kunt dansen en 

bewegen, denk bijvoorbeeld aan het 
Kliederkerklied.

- Aankleding: Zet een grote tent neer of maak buiten een campingveld met tentjes of ga samen rondom het kampvuur 

zitten.

- Aankleding: Hang een slinger op met sterren eraan. Schrijf op iedere ster een letter of een woord zodat er staat: ‘God 

houdt Zijn beloften.’

- Speel het verhaal uit in een toneelstukje. Kies het gewenste onderdeel van het verhaal wat je uit wilt spelen. Je kunt 
hierbij eventueel attributen gebruiken die tijdens het ontdekken gemaakt zijn zoals: de tent van Abraham, kleurige tenten, 

zandtekening. 

- Stel de vraag: ‘Wie heeft meegemaakt dat God een belofte waarmaakte in zijn of haar leven?’ Iemand die dat wil, mag 

hier iets over delen. Ook kun je in kleine groepjes deze vraag bespreken.

- Gebruik dit experimentje van www.creatiefkinderwerk.nl om te laten zien hoe God belooft dat Abrahams nakomelingen 
zullen zijn als de zandkorrels.

- Maak met z'n allen een 'reis' langs verschillende onderdelen van het verhaal.

- Zet onderdelen van het verhaal uit op tafels langs een pad. Markeer eventueel vlakken op de tafels waar de 

verschillende knutselwerken neergezet kunnen worden op de juiste plaats in het verhaal. Laat de deelnemers langs dit 

beleefpad wandelen terwijl een verteller vertelt wat daar te zien is.

- Kijk of je de werkvorm 'Wachten' kunt verwerken in je gebed. Ga met deelnemers in gesprek. Zijn er wensen waarover 

jullie tijdens de viering samen aan God kunnen vertellen?

- Sluit met elkaar met het lied 'Ga met God en Hij zal met je zijn'. Wij hebben gelezen over hoe God met Abraham mee 

ging, maar Hij is ook bij ons als wij onderweg zijn in ons dagelijkse leven. Als de groep niet heel groot is, zou je dit 

kunnen koppelen aan een gesprek met de kinderen over 'onderweg zijn': Straks is kliederkerk afgelopen, waar gaan zij 
naar toe?

- De God van Abraham, Izaäk en Jacob (Opwekking voor Kids)

- Zomaar te gaan met een stok in je hand

- Ga je mee met mij (Elly & Rikkert)

- Vader Abraham had vele zonen (met bewegingen!)

- Abraham (Liedboek 805)
- Abraham (Bethel Music) (Te gebruiken als luisterlied voor volwassenen. Print eventueel de tekst met vertaling uit.)

Genesis 11-21, over Abraham. Lees uit de Bijbel in Gewone Taal.

TIPS:

Gebruik de linkjes in onderstaande tips om 

aanvullende informatie op te vragen:

• Wil je meer verdieping voor een goede 
voorbereiding en geloof in je 

kliederkerk? Ga dan naar 

https://protestantsekerk.nl/verdieping/gel

oof-tijdens-kliederkerk/.

• Op 
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/hu

isstijl-kliederkerk/ kun je symbolen en 

printjes in de huisstijl van kliederkerk 

downloaden.

• Het Kliederlied: 
https://www.youtube.com/watch?v=LL8y

CzZzVv0.

https://creatiefkinderwerk.nl/ideeen/proefje-magisch-zand-abram-en-de-belofte?highlight=WyJtYWdpc2NoIiwiemFuZCIsIm1hZ2lzY2ggemFuZCJd
http://www.creatiefkinderwerk.nl
https://www.youtube.com/watch?v=m3CX0bCW2Mo
https://www.youtube.com/watch?v=m3CX0bCW2Mo
https://www.youtube.com/watch?v=pT8TYWXcVYs
https://www.youtube.com/watch?v=pT8TYWXcVYs
https://www.youtube.com/watch?v=a9zY9bDh6zs
https://www.youtube.com/watch?v=a9zY9bDh6zs
https://www.youtube.com/watch?v=OT3vmFwpvj4&list=RDOT3vmFwpvj4
https://www.youtube.com/watch?v=OT3vmFwpvj4&list=RDOT3vmFwpvj4
https://www.youtube.com/watch?v=zRZ2zleNiC4
https://www.youtube.com/watch?v=zRZ2zleNiC4
https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloof-tijdens-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloof-tijdens-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloof-tijdens-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloof-tijdens-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloof-tijdens-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloof-tijdens-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/huisstijl-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/huisstijl-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/huisstijl-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/huisstijl-kliederkerk/
https://www.youtube.com/watch?v=LL8yCzZzVv0
https://www.youtube.com/watch?v=LL8yCzZzVv0


VORM VAN DE MAALTIJD

Kies een vorm die passend is bij jullie. 

Denk aan een heerlijke maaltijd die je 

voorschotelt, een high tea, creatieve hapjes, 

iedereen vragen wat mee te nemen, een 
buffet met gerechten uit verschillende 

culturen of juist een simpele maaltijd. 

Het is ook leuk om het verhaal of thema van 

de kliederkerk terug te laten komen in het 

eten.

BENODIGDHEDEN

Alles wat je nodig hebt voor het organiseren 

van de maaltijd, vul het aan met een 

taakverdeling.

Alles wat je nodig hebt voor het organiseren van de 

maaltijd, vul het aan met een taakverdeling.

Je kunt eten op de manier zoals rondreizende nomaden 

dat ook deden/doen: op de grond, op een kleed, met 

kussens erop in een kring waar je op kunt zitten. Het 

eten leg je in het midden. En nog leuker: span er 

eventueel een groot kleed of doek overheen. 

- Maak eetbare kampvuurtjes. Snij de vorm van de 

vlammen uit mango of kaas. Zet dit op een toastje en 

leg daar halve druiven, zoute stokjes op.

- Maak een tentje van biscuitjes.

- Steek sterren uit boterhammen of stroopwafels.

- Bak zandkoekjes.

TIPS:

Gebruik de linkjes in onderstaande tips om 

aanvullende informatie op te vragen:

• Wil je meer verdieping voor een goede 
voorbereiding en geloof in je 

kliederkerk? Ga dan naar 

https://protestantsekerk.nl/verdieping/gel

oof-tijdens-kliederkerk/.

• Op 
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/hu

isstijl-kliederkerk/ kun je symbolen en 

printjes in de huisstijl van kliederkerk 

downloaden.

• Het Kliederlied: 
https://www.youtube.com/watch?v=LL8y

CzZzVv0.

https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloof-tijdens-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloof-tijdens-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloof-tijdens-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloof-tijdens-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloof-tijdens-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloof-tijdens-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/huisstijl-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/huisstijl-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/huisstijl-kliederkerk/
https://protestantsekerk.nl/kliederkerk/huisstijl-kliederkerk/
https://www.youtube.com/watch?v=LL8yCzZzVv0
https://www.youtube.com/watch?v=LL8yCzZzVv0
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