
Je ziet het niet, toch gebeurt het
Catechese voor 9-12 jaar over hoe we in het Avondmaal verbonden zijn met Christus.

Verdiepingsbijeenkomst over hoe we in het Avondmaal verbonden zijn met Christus en met elkaar
als één lichaam.

Doelen van deze bijeenkomst

De kinderen leren meer over het verhaal van de Emmaüsgangers.
De kinderen leren dat Christus aanwezig is tijdens de viering van het avondmaal, ook al zien
we Hem niet.
De kinderen ontdekken dat alle mensen die het avondmaal meevieren, verbonden zijn met
Christus en met elkaar.

Samenvatting

In deze bijeenkomst leren de kinderen dat er meer ‘gebeurt’ tijdens de viering van het avondmaal
dan wat je ziet alleen. Aan de hand van het verhaal over de Emmaüsgangers ontdekken ze dat
Christus zelf erbij is als we het avondmaal vieren. Het avondmaal is dus meer dan alleen een
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maaltijd om te denken aan de weg die Jezus is gegaan: in het vieren van het avondmaal zijn de
gelovigen met Christus en met elkaar verbonden. Ze zijn één ‘lichaam.
Als opening bekijk je meegenomen foto's van de kinderen. We hebben foto's in huis hangen zodat
mensen van wie we houden een beetje bij ons zijn. Je vertelt het verhaal van de Emmaüsgangers.
Je bespreekt dat we met Jezus en elkaar verbonden zijn zoals een lichaam verbonden is. Je doet
een oefening met een bol wol om dit te illustreren. Vervolgens kleuren de kinderen een tekening
van een lichaamsomtrek. In het hoofd schrijven ze 'Jezus', en ze schrijven hun eigen naam in een
ander deel. Je sluit af met een gedicht.

Werkbladen:

Werkblad 15.1 – Met zijn allen gelijk
Werkblad 15.2 – Het lichaam van Jezus

Het programma en de werkbladen vind je in de bijlagen.


