
In gesprek over 'het
geloofsgesprek'

De scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk, ds. René de Reuver, wil graag dat

die woorden van geloof weer klinken. Dat brengt hem in gesprek met vier predikanten die woorden

smeden – woorden die bedoeld zijn om in te wonen.
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De predikanten zijn:

Ds. Martin van Dam (1983), hervormde gemeente Baarn
Ds. Mirjam Kollenstaart (1977), gereformeerde kerk Ottoland
Ds. Ad van Nieuwpoort (1966), protestantse gemeente Bloemendaal
Ds. Irma Pijpers (1982), protestantse gemeente Zutphen

Aan de hand van deze video's en het boekje 'De Bijbel in het midden - het geloofsgesprek te
midden van verschillen' van Maarten Wisse kunt u in de gemeente in gesprek gaan over de vraag
waarom het vaak zo lastig is om een geloofsgesprek te voeren.
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Geloofsopvoeding & Geloofsgesprek

https://youtu.be/JCGF0ikB72I
https://youtu.be/jA9lSRAlzWI
https://youtu.be/LOq6Xq3NEgk
https://youtu.be/W3ieu-djMts
https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/bijbel-in-het-midden-het-geloofsgesprek-te-midden-van-verschillen/
https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/bijbel-in-het-midden-het-geloofsgesprek-te-midden-van-verschillen/



