
Cursus 'Mensen van de weg'
Samen eten, uit de Bijbel lezen en nadenken over levensvragen. Mensen van de weg is een

cursus waarbij een kleine groep bij elkaar komt en levensvragen spiegelt aan de levensweg van

Jezus. De tien bijeenkomsten kun je beginnen met een maaltijd, vervolgens lees je een

Bijbelverhaal over Jezus en daarna is er alle ruimte om door te praten over hoe dit jou inspireert.

Je sluit de avond af met een creatieve opdracht.

Samen eten, uit de Bijbel lezen en nadenken over levensvragen. Mensen van de weg is een
cursus waarbij een kleine groep bij elkaar komt en levensvragen spiegelt aan de levensweg van
Jezus. De tien bijeenkomsten kun je beginnen met een maaltijd, vervolgens lees je een
Bijbelverhaal over Jezus en daarna is er alle ruimte om door te praten over hoe dit jou inspireert.
Je sluit de avond af met een creatieve opdracht.

Onderwerpen die aan bod komen:

Waar kom ik vandaan?
Waarom leef ik?
Welke wegen sla ik in?
Met wie ga ik om?

Waarom

Voor wie
Volwassenen

Thema

Geloofsopvoeding & Geloofsgesprek

Missionair kerk-zijn



De cursus Mensen van de weg biedt ruimte om op een vrije manier te ontdekken wat geloven
betekent. Je leert er niet zozeer ideeën, er worden geen dogma’s overgedragen, maar je maakt
een gezamenlijke zoektocht naar de vraag of Jezus’ levensweg jou ook kan inspireren.

Voorbereidingstijd

Begin 2 maanden van tevoren met het samenstellen van een team en de PR. 

Tips

Je kunt ervoor kiezen om samen te eten of een wandeling te maken en het thema te
bespreken.
Ter voorbereiding op het thema van de bijeenkomsten is het mogelijk om de deelnemers elke
dag een appje of een sms’je te sturen.

Vrijwilligers

2 

Uitvoeringstijd

10 cursusavonden, maar je kunt de cursus ook inkorten.

Budget

50 euro

Benodigdheden

Cursusmateriaal

Info & downloads

Website:Cursus Mensen van de weg

https://www.lazarus.nl/alles-over/mensen-van-de-weg

